
Uitdeling in India februari/maart 2023 Twinbears 

 

Woensdagmiddag 22 februari 2023 vertrekken 

wij (Carla Klepper en Edith Ockeloen) vanaf 

Schiphol naar India. Een vliegreis van tien uur, 

tussenstop in Dubai. We hebben twee zware 

plunjezakken mee met in totaal 235 twindieren.  

Om deze allemaal mee te kunnen nemen, 

hebben we de meeste dieren moeten verpakken 

in vacuumzakken. We vinden het er heel zielig 

uitzien….. en beloven de dieren dan ook dat ze 

direct worden bevrijd als we goed zijn 

aangekomen.   

We landen in Chennai (het vroegere Madras) 

’s morgens om een uur of acht. Het is in India 

4 ½ uur later dan in Nederland.  

Het vraagt, zoals elk jaar, veel geduld om het 

e-visum om te zetten in een echt visum. Dat 

geduld hebben we en zo komen we ook bij de 

bagageband. Altijd spannend: zijn de plunje-

zakken goed overgekomen? We zijn altijd heel blij als we ze weer zien. 

Onze vaste tuktuk-chauffeur Jalaal heeft beloofd ons op te halen en natuurlijk 

staat hij dan ook buiten op ons te wachten. Wat heerlijk om hem te zien. Hij 

heeft een vriend met een auto gevraagd om mee te gaan, want wij kunnen met al 

deze bagage natuurlijk niet in zijn tuktuk. De reis naar Mamallapuram duurt 

bijna twee uur, eerst dwars door het drukke Chennai en als we dan eindelijk de 

tolweg oprijden langs de kust naar het zuiden, weten we dat het opschiet. 

We slapen, zoals al twee jaar eerder, in 

het guesthouse Sri Harul. Daar hebben 

we een kamer, iets groter dan het bed, 

maar mèt een badkamer en (heel 

belangrijk!) een balkon met uitzicht op 

het strand en de zee! Het is er altijd 

levendig met de vissers, de koeien en 

de honden. Helaas is het er ook altijd 

héél lawaaiig…. 



Nadat we niet alleen fysiek, maar ook geestelijk geland zijn, nemen we contact 

op met onze grote hulp en steun: Sonny. Hij komt de volgende dag naar ons toe. 

En na wat gewone praat, maken we duidelijke afspraken om van daaruit te gaan 

werken. Sonny vraagt wanneer we willen beginnen. Nou ja, morgen, of dinsdag? 

Sonny schudt zijn hoofd. Nee, in India begin je iets op woensdag, vrijdag of 

zondag. Dan werk je samen met de geest. Nou prima dan: woensdag kwart over 

negen is de eerste keer. We zullen ongeveer vijftig twins meenemen, want 

Sonny zegt dertig à veertig en dan weten we: dat zal niet genoeg zijn.  

Dus op woensdagochtend 1 maart 2023 staan we op tijd met 60 twins op de 

hoek te wachten op Sonny. Die komt, samen met zijn assistent Karti, ‘Indian 

Time’ een half uurtje later…. 

Eerst rijden we naar een tankstation en natuurlijk betalen wij de benzine. Dan 

rijden we naar Aramkundram, daar zijn we nog nooit geweest en is zo’n half 

uurtje rijden. De school bestaat uit meerdere lokalen op een afgeschermd terrein. 

Nadat Sonny met de lerares heeft gesproken komt hij ons melden dat we hier 78 

twins nodig zullen hebben….. Tja, dan hebben we nu tekort. Dus spreken we af 

om vrijdag terug te komen en dan nemen we er genoeg mee. We lopen nog even 

alle drie de lokalen binnen en worden hartelijk begroet door de leraressen en de 

kinderen. We komen vrijdag terug! 

Sonny zegt dat hij we nu dan naar een schooltje in Karanai gaan waar we zo’n 

30 à 40 twins kunnen uitdelen. Daar rijden we in een kwartiertje naar toe. De 

hoofdmeester lacht als hij ons ziet aankomen en hij vindt het goed dat we de 

twins hier uitdelen. De kinderen komen samen in één klas en Carla vertelt het 

verhaal van Twinbears en Sonny vertaalt dat in het Tamil. Hij kent het verhaal 

en maakt het een stuk langer.  



We delen de twins uit. Kijken naar het kind en kiezen dan een dier uit. 

  

 

Edith geeft het streepjes-olifantje. Tijdens de 

eerste India-reis is ze hiermee begonnen, heeft 

hem op Texel verder proberen te breien, maar 

brak toen haar arm. Ze heeft hem in elkaar 

genaaid op de tweede India-reis, hij is in 

Nederland verkocht en nu eindelijk heeft hij 

een meisje gevonden. Zo heeft ieder dier zijn 

eigen verhaal.  

 

Zo kan Carla vertellen van welk 

schaap zij de wol heeft gekaard, 

geverfd en er deze giraffe van 

heeft gebreid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of dit schaapje.  

 

 



 
 

Alle kinderen zijn blij, telkens wordt bij het geven bedankt.  

Blij verlaten we het schooltje, uitgezwaaid door de leraressen. En Sonny brengt 

ons weer terug naar Mamallapuram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


